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Bij huiselijk geweld willen hulpverleners zo snel mogelijk veiligheid tot stand brengen—en dat is ook hun opdracht. Maar de 
praktijk is weerbarstig, want de weg naar veiligheid is lang en hobbelig. Het model van de onveilige en de veilige wereld, dat 
ik voor de postbachelor opleiding Specialist Huiselijk Geweld ontwikkeld heb, helpt om de reis naar veiligheid op te delen in 
haalbare etappes en zo de moed erin te houden. Het model kent vijf fasen:  
 

1. wegwijs in de onveilige wereld; 
2. werken aan hoop en vertrouwen; 
3. de brug over naar de veilige wereld; 
4. wegwijs in de veilige wereld; 
5. de integratie van de onveilige en de veilige wereld.  

 
Het model helpt ook om te begrijpen wat er vooral aan het begin van de tocht mis kan gaan.  
 
 
De metafoor van de onveilige en de 
veilige wereld 
De onveilige en de veilige wereld zijn totaal 
verschillend van elkaar. Ze hebben een andere 
taal, een andere cultuur en andere 
omgangsvormen. Mensen zijn zich pas bewust 
van het feit dat ze in de veilige of onveilige 
wereld leven, als ze beide werelden uit eigen 
ervaring kennen. Net zoals je je pas realiseert 
dat je gezond bent, wanneer je een keer goed 
ziek wordt. Je eigen wereld is vanzelfsprekend. 
Er gaat veel mis in de hulpverlening bij 
huiselijk geweld omdat er misverstanden rijzen 
tussen de logica van de veilige wereld en die 
van de onveilige wereld. De eerste opdracht van 
de hulpverlener die cliënten op hun tocht naar 
veiligheid wil begeleiden, is om wegwijs te 
raken in de onveilige wereld.  

Wegwijs in de onveilige wereld 
In de onveilige wereld kan je van alles 
overkomen. Je hebt daar niet zoveel regie over 
en je staat er in principe alleen voor. Dat geldt 
voor de bewoners van de onveilige wereld, 
maar ook voor de hulpverleners die ze op gaan 
zoeken. Een zorgzame professionele 
achterwacht is dan belangrijk als veilige plek 
om weer op adem te kunnen komen, moed te 
verzamelen en raad te halen. Maar dat ontslaat 
de hulpverlener er niet van om zelf het getuige 
zijn van geweld en het gebrek aan houvast te 
verdragen. Dat vergt professionele moed, net 

zoals het heel veel moed vraagt van je cliënten 
om het geweld in de ogen te kijken. 

Vaak is de eerste opdracht van de hulpverlener 
om het geweld bespreekbaar te maken, zodat 
het in kaart kan worden gebracht en een 
veiligheidsplan kan worden gemaakt. Vanuit de 
veilige wereld is dat een logische gedachte, 
maar in de onveilige wereld werkt het anders. 
Een belangrijke voorwaarde om te overleven in 
de onveilige wereld is juist om niet stil te staan 
bij het geweld. Dat verlamt. Je kunt er maar 
beter gewoon mee dealen, voor zover je daar 
overigens al een keuze in hebt. 

De taal van geweld is impliciet. Er zijn geen 
woorden voor en de ergste gevoelens van angst 
en pijn worden diep weggestopt. De 
hulpverlener is op zoek naar feiten, naar 
houvast. Want dat is de taal van de veilige 
wereld. Maar onbenoemde en misschien wel 
onbenoembare feiten boven tafel krijgen is een 
moeizaam proces. Er is specialistische kennis 
over de dynamiek, de verschijningvormen en 
de effecten van huiselijk geweld voor nodig. 
Bovendien worden feiten pas gewelddadig door 
de betekenis die eraan gegeven wordt. In de 
veilige en de onveilige werelden wordt vaak erg 
verschillend aangekeken tegen de feiten.  

 
Casus 
 
Tijdens het in kaart brengen van de situatie na een 
melding van huiselijk geweld komt het feit boven tafel, 
dat Harold buiten medeweten van Marije via haar 
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account de Hogeschool heeft laten weten dat Marije stopt 
met haar opleiding. De hulpverlener maakt zich ernstig 
zorgen over de veiligheid van Marije door haar isolement 
en haar toenemende afhankelijkheid van Harold en deelt 
deze zorgen met haar. Marije zelf ziet het heel anders. Ze 
zegt dankbaar te zijn voor de actie van Harold, want 
school kostte te veel stress. Hij vind haar goed genoeg 
zoals ze is en wil alleen maar voor haar zorgen. Zelf had 
ze het nooit gedurfd. Harold weet eigenlijk veel beter wat 
goed voor haar is dan zijzelf.  
 

Waarom zou Marije uit deze casus de uitleg van 
de hulpverlener over de bedoelingen van 
Harold eerder geloven dan de uitleg van Harold 
zelf? Als hulpverlener moet je samen met de 
betrokkenen het geweld ontmaskeren. Dat gaat 
bij stukjes en beetjes. Het stelt de hulpverlener 
steeds voor morele dilemma’s. Kan hij de tijd 
nemen om het geweld te ontmaskeren of moet 
hij gaan aandringen of ingrijpen zodat het 
geweld snel stopt? De druk op de hulpverlener 
om dat laatste te kiezen is groot in de praktijk. 
Er is weinig tijd: tien weken voor Veilig Thuis, 
een maand voor het team huisverboden. Snel 
ingrijpen kan noodzakelijk zijn en zelfs van 
levensbelang, maar het kan ook averechts 
werken, wanneer het geweld deels ongezien en 
onbegrepen blijft. 

De hulpverlener spreekt de bewoners van de 
onveilige wereld aan om verantwoordelijkheid 
te nemen voor hun eigen veiligheid en voor die 
van hun kinderen. “Ik doe het niet goed”, hoort 
de bewoner van de onveilige wereld en dat is 
een bekende boodschap. De moed zinkt de 
cliënten in de schoenen. De eisen die aan hen 
gesteld worden, zijn vaak te hoog. Het is lastig 
emoties te reguleren als je lijf op scherp staat 
omdat het gevaar altijd weer uit een 
onverwachte hoek komt. Het is bijna 
onmogelijk om je te houden aan een time-out 
als de oude angst om verlaten te worden de kop 
op steekt en alles in je zich daartegen verzet. 
Het niet kunnen realiseren van de 
veiligheidsvoorwaarden maakt de wereld 
eigenlijk nog onveiliger dan die al was, terwijl 
het doel nu juist is om veiligheid tot stand te 
brengen.  

Er is een verschil tussen vluchten en op weg 
gaan naar de veilige wereld. Vluchten doe je tot 
de kust weer veilig lijkt te zijn. De weg naar de 
veilige wereld wordt pas ondernomen als  
mensen geloven dat er een uitweg is en als ze 
genoeg vertrouwen hebben in zichzelf en in 
hun gidsen. Het belangrijkste en moeilijkste dat 

de hulpverlener hier te bieden heeft, is present 
zijn.  

Hoop en vertrouwen 
Zonder hoop en vertrouwen durven en kunnen 
de bewoners van de onveilige wereld het 
geweld niet echt in de ogen kijken en 
verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid 
van zichzelf en hun kinderen. De belangrijkste 
opdracht van hulpverleners die willen gidsen 
op de weg naar veiligheid, is het aanwakkeren 
van dit vuurtje. Dat kost in de praktijk nogal 
eens meer tijd dan protocollen de hulpverlener 
gunnen. Dan is de professionele achterwacht 
niet meer zo veilig en heb je als hulpverlener 
het gevoel te kort te schieten. Een hulpverlener 
kan alleen werken aan hoop en vertrouwen bij 
zijn cliënten als hij dat zelf ook krijgt. 

Present zijn door empathisch te luisteren naar 
de gruwelen van geweld werkt door in de 
hulpverlener. Het is soms overweldigend. Er 
worden hoge eisen gesteld aan de draagkracht 
van de hulpverlener om de cliënt echt te zien, 
de onrechtvaardigheid van het geweld te 
erkennen en meerzijdig partijdig te blijven ook 
als mensen elkaar kapot maken. Professionals 
lijden soms aan een “flinkheidsmoraal”. Onder 
professioneel omgaan met hun emoties 
verstaan ze dat je niet aan die emoties lijdt en 
dat je ze van je af kunt zetten voor je naar huis 
gaat. Maar hoe kun je empathisch zijn voor de 
kwetsbaarheden van je cliënt als die van jouzelf 
er niet mogen zijn? Zelfzorg, zorg vanuit de 
organisatie en een beleid gericht op preventie 
van secundaire traumatisatie verdienen veel 
meer aandacht dan ze nu in de praktijk over het 
algemeen krijgen. Het is vaak pijnlijk om te zien 
hoe slecht hulpverleners en zorgmedewerkers 
eigenlijk voor zichzelf zorgen en verzorgd 
worden.  

Door present te zijn laat de hulpverlener de 
cliënt ervaren hoe de veilige wereld eruit zou 
kunnen zien: Dat er naar je wordt geluisterd en 
dat je niet gek gevonden wordt. Dat iemand om 
je geeft. Dat je begrip krijgt en uitleg die je helpt 
orde te scheppen in de chaos van een onveilige 
wereld. Dat voedt hoop. Hoop wordt verlangen 
en verlangen wordt motivatie. Maar het 
confronteert cliënten  ook met de pijnlijke 
waarheid van de onveiligheid. Ze zijn misschien 
bang dat het te mooi is om waar te zijn en 
geloven dat het niet voor hen is weggelegd. Hun 
vertrouwen is te vaak en te grondig beschaamd 
om zomaar een samenwerkingsrelatie met een 
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hulpverlener aan te gaan. De hulpverlener 
wordt danig op de proef gesteld in dit proces. 
Hij zal steeds weer zijn betrouwbaarheid en 
kundigheid moeten bewijzen. De relatie met de 
cliënt wordt gekenmerkt door ups en downs. 
Hoe onveiliger de wereld is, des te langer deze 
fase van het opbouwen van hoop en vertrouwen 
duurt. En dus ook het tot stand brengen van 
stabiele veiligheid.  

Naar de veilige wereld 
Als de tijd rijp is, gaan cliënten de brug op naar 
de veilige wereld. De brug over gaan betekent 
het loslaten van de onveilige wereld en het 
herstellen van de gevolgen ervan. Het is een 
pijnlijk proces van verdriet over wat je 
achterlaat en het verkeren tussen hoop en vrees 
voor wat gaat komen. Aangekomen in de veilige 
wereld is het een hele klus om wegwijs te 
worden als je uit de onveilige wereld komt. Je 
hebt vaak geen idee hoe je veilig ruzie kunt 
maken, wat je van vrienden kunt verwachten 
en hoe je om moet gaan met het gebrek aan 
spanning en sensatie. Je hebt nooit echt ruimte 
gehad om je eigen wensen te ontdekken en te 
doen wat je graag wil. Het is een hele klus om 
die ruimte te vullen. Misschien lukt het 
tenslotte om de onveilige en de veilige wereld te 
integreren. Om vrede te hebben met wat er 

gebeurd is en te kunnen aanvaarden dat de 
wereld eigenlijk altijd zowel veilig als onveilig 
is. Om je thuis te voelen. Herstellen van 
huiselijk geweld kan lang duren, soms wel een 
leven lang. En geen enkele weg naar veiligheid 
volgt keurig deze fasen. Het faseren van het 
proces met behulp van het model van de 
onveilige en de veilige wereld helpt om het 
inzichtelijker en behapbaarder te maken en de 
moed erin te houden.  

Als hulpverlener loop je etappes mee op de 
lange hobbelige weg naar veiligheid in de hoop 
dat de reizigers het volhouden. Je helpt hun 
reisuitrusting in orde te maken en geeft ze soms 
een zetje of een hand. Vaak is het belangrijk dat 
de reizigers even bij je kunnen schuilen en 
bijkomen. Het werken met huiselijk geweld 
vergt tijd, geduld, professionele  moed en 
specialistische kennis. De gids draagt een zware 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van 
zijn reizigers. Het is voor hulpverleners een 
valkuil om geen rustpauzes voor zichzelf in te 
lassen tussen de etappes door. Er wordt immers 
een groot appèl op je gedaan. Vergeet niet om 
die tijd te nemen en steun te vragen om zelf 
reisvaardig te kunnen blijven. En realiseer je 
dat iedere etappe weer een stukje verder is, al is 
het vaak minder ver dan je eigenlijk zou willen 
komen.

 


